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Stam

Yes, het is weer lente! De zon laat zich vaker zien en dat betekent maar één ding
voor Stanley Hardenberg: de voorbereidingen voor het Noordelijk Pinksterkamp
(NPK)! De tafels worden naar buiten gesleept, de eerste kwasten gaan in de verf
en de bekende themaborden krijgen weer een fris kleurtje. Kortom, de sfeer zit er
al goed in!

In deze editie van de Stanley in beeld blikken wij terug op toffe momenten van
de afgelopen tijd. Van grapjes tot blunders – wij vertellen jullie er alles over
(zelfs vanuit het bestuur!).

Ook delen we een lekker recept dat je makkelijk kunt maken op een kampvuurtje
– perfect voor bij het paasontbijt. En natuurlijk mag Noedel niet ontbreken. Zijn
strip staat weer vol knotsgekke avonturen die je niet mag missen.
Kortom, de lente is begonnen, NPK komt eraan en deze editie zit vol leuke
nieuwtjes, lees snel mee!
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SOT



Op een regenachtige hike tijdens het Paasfeest,
 gewapend met een wortel als aas,
ving de RS ooit een luguber beest...

Arne de Paashaas!

Hij is druk bezig geweest met de voorbereidingen voor
Pasen. In plaats van eieren heeft hij alleen zichzelf

verstopt... Dat is natuurlijk verschrikkelijk onhandig: wie
gaat er nu alle eitjes verstoppen? 

Om dit op te lossen vragen we jou om te helpen zoeken!
Kan jij alle plekken vinden waar paashaas-Arne zich

verstopt heeft? 

(De Arnes op deze pagina tellen niet mee)

Waar is‌
Waar is‌

Arne?!‌Arne?!‌



De bevers zijn op kamp geweest in
Lemelerveld. Ze waren te gast in
Hotsjietonia om te kijken bij een circus.
Zaterdagavond zou het circus plaatsvinden.
Steven Stroom zou als acrobaat over een
hoog touw lopen. Maar hij heeft
hoogtevrees! De bevers hebben Steven
geholpen om over zijn hoogtevrees heen te
komen. Alleen kreeg de directeur van het
circus te horen dat alle acrobaten ziek
waren. 

De bevers hebben toen het heft in eigen
hand genomen en vervingen de acrobaten!
Ze hebben kunstjes geoefend en er waren
clowns. De directeur had besloten om het
circus te verplaatsen naar de
zondagochtend, zodat de kinderen nog wat
voorbereidingstijd hadden. 

De zondagochtend hebben de bevers het
circus geleid en allemaal hebben ze een act
gedaan! De circusdirecteur was de bevers
eeuwig dankbaar! 

Bevers Vrijdagavond kwamen alle bevers aan, in
hun mooie themakleding. Ze hebben toen
een aantal spellen gedaan. 

De zaterdagochtend begon met een lekker
ontbijtje en hebben de bevers een super
leuke opkomst gedraaid samen met de
bevers van scouting de Verbinding. Hier
hebben ze mega twister gedaan, leuke
spelletjes en zelfs geklommen op hun
klimmuur! In de middag hebben ze lekker
broodjes knakworst gegeten en het
kabouterpad gelopen.

Tijdens het kabouterpad moesten ze
allemaal leuke opdrachten doen, zoals
dieren zoeken en dingen maken voor de
kabouters. Als afsluiting kregen ze een
lekker ijsje en speeldne de bevers nog in de
speeltuin. Zaterdagavond hebben we pasta
carbonara gegeten met ijs als toetje! Ze
hebben daarna spelletjes gedaan bij het
kampvuur!

Zondag was het zover: het circus! De bevers
hebben in de ochtend nog even geoefend
voor hun optredens. En in de middag
hebben ze de circusacts opgevoerd voor
alle ouders! Het was een leuk en geslaagd
kamp!

Thema



Welpen
Zaterdag 9 maart hebben de welpen een
bijzondere opkomst gehad, de jaarlijkse hike
stond namelijk op de planning! 
Waar we afgelopen jaren een zomerse hike
hadden, viel deze dit jaar wat eerder in het
seizoen. Oei, dachten we, hopelijk valt de
temperatuur mee en is het lekker weer. De
weergoden hebben ons gehoord, want wat
was het een perfecte dag om een mooie hike
te lopen! 

De hike vervolgde zich richting de
Lemelerberg, waar de lunchpost op ons
stond te wachten. Op de route lag ‘de
dikke steen’, wat een mooi uitzicht was er
daar! De welpen konden vanaf dit punt
met behulp van een rebus op weg naar
de volgende post. 
Eenmaal aangekomen bij de lunchpost
rammelden de buikjes van de welpen,
maar wat bleek: ze hadden zo snel
gelopen dat de lunch er nog niet was!
Gelukkig duurde het niet lang en konden
de buikjes gevuld worden. Na een flinke
6,5 kilometer hadden de welpen dat
zeker verdiend! 

De hike begon onder aan de
Archemerberg, en startte direct met een
flinke beklimming. Gelukkig waren de
tassen goed gevuld met lekkere zoete
versnaperingen dus kwamen we die berg
wel op! Op de Archemerberg was de
eerste post, met wat voelde als
windkracht 10 moesten de welpen een
‘omgevingsschets’ maken. Extra
opdracht: het papier mocht niet van de
berg af waaien, want dan moest je hem
zelf weer halen! 



Scouts

Maar ook tijdens de gewone opkomsten
was het volop avontuur. We hebben
natuurlijk weer lekker ouderwets hutten
gebouwd. Ondertussen zijn we ook druk
bezig met de voorbereidingen voor het
Noordelijk Pinksterkamp. Dit jaar is het
thema bij de Scouts: De vissers van
Zoutkamp. Subkamp 6 – waar wij bij
horen – gaat op jacht naar mosselen. Wat
dat precies gaat betekenen? Dat blijft
nog even geheim, maar het wordt sowieso
creatief én hilarisch.

En alsof dat nog niet genoeg is, is de
leiding ook al flink bezig geweest met het
zomerkamp. In maart zijn ze samen op
weekend geweest naar Luxemburg – dé
plek waar we deze zomer naartoe gaan.
Daar hebben ze alvast de hike uitgezet en
de omgeving verkend. 
Kortom: of het nou koud is of warm, bij de
Scouts is het altijd tijd voor actie,
gezelligheid en avontuur. Stay tuned!

Sinds de vorige editie hebben de Scouts
absoluut niet stilgezeten. We beginnen
met een terugblik op het winterkamp –
en wát voor een kamp het was! Het
thema? Skiën! En alsof dat nog niet
cool genoeg was, werd er gewoon een
echte hottub gebouwd. Ook het après-
ski feestje was legendarisch, compleet
met gezellige muziek en lekkere
drankjes.



Patricia
Lost het o

p!

Lost het o
p!

In elke uitgave van Stanley in Beeldbeantwoordt Patriciaprangende vragen op het gebied van deliefde.Heb jij liefdesadvies nodig? Patricia staatvoor je klaar!Stuur je brief naarpatricia.love.letters@gmail.com

Hoi Patricia,
Ik ben een bever en wij hadden een heel leuk kamp. Het was echt
heel leuk. Maar ik kan niet meer slapen. In de winkel met mama
zie ik allemaal mooie konijntjes. Mama zegt dat het paashaasjes
zijn, want het is Pasen. Maar ik vind dat het allemaal mooie
knuffeltjes zijn. Ze lijken heel erg op de knuffel van een andere
bever. Die was ook mee op kamp. Ik sliep naast die knuffel konijn.
Die andere bever had hem wel vast. Maar ik sliep er naast. Het
was echt een hele lieve knuffel. Daarom kon ik zo goed slapen
denk ik. Maar thuis heb ik geen konijn als knuffel. Dus die mis ik
nu. Nu wil ik ook een konijn als knuffel. Maar alle konijntjes die
mama paashaasjes noemt zijn nu heel duur in de winkel. Maar ik
wil er zo graag eentje. Anders kan ik niet meer slapen. Hoe kan ik
mama een knuffel konijn voor mij laten kopen?

Groetjes een bever die gek is op konijntjes



Hoi lieve bever,

Wat een lieve beestjes zijn konijntjes hé. Je kunt er zo lekker mee knuffelen. Ze zijn zo zacht
en lief. En vooral heel schattig als ze worteltjes eten. Maar dat doen de knuffels natuurlijk
niet. Nee, die eten niet. Die zijn er speciaal om lekker mee te knuffelen en om mee te gaan
slapen.

Heeeeeel lang geleden was Patricia ook een kleine bever. En altijd als we eitjes gingen
zoeken die de paashaas had verstopt had ik mijn eigen knuffel. Dat was ook een konijntje.
Dus ik weet precies waarom je die zo lief en leuk vindt. Maar één keertje toen ik eitjes ging
zoeken ben ik mijn konijntje kwijt geraakt. Ik was te druk met eitjes zoeken. Ik kon daarna
ook niet meer slapen. Mijn mama wilde ook geen nieuwe voor mij kopen. Dus ik ging elke
zaterdag zoeken in het bos naar mijn konijntje. Die kon ik niet vinden. Ik vond wel nog
allemaal eitjes. Die stonken heel erg. Die lagen er al heel lang denk ik. 
Ook ik kon niet slapen zonder mijn konijntje. Ik had wel andere knuffels, maar die waren niet
zo lief en leuk als mijn konijn. Maar weet je wat ik toen deed?  Ik ging heel rustig liggen, bijna
niet bewegen en ik was heel stil. Misschien kwam mijn konijntje dan wel terug lopen naar
mij. En ineens was ik aan het slapen. Toen kwam ik er achter dat elke knuffel net zo lekker
knuffelt als dat ene konijn. Anders kon ik toch niet in slaap vallen. En als ik sliep droomde ik
over mijn konijntje. Dan waren we samen aan het spelen.
 
Dat was echt het aller leukste konijntje. Die kon namelijk tegen mij praten en met mij spelen.
Toen kwam ik er achter dat alles wat zo leuk was aan die ene knuffel, eigenlijk allemaal in
mijn slaap nog leuker was. Ik denk dat dat bij jou ook zo is. Probeer maar eens heel rustig te
liggen, met al je knuffels om je heen. Voel maar eens hoe zacht ze zijn. Daar kun je ook heel
lekker mee knuffelen. En als je dan lekker in slaap valt kun je dromen over het konijnen
knuffeltje. Misschien verstoppen jullie wel samen eitjes, net zoals de paashaas. En als je dat
lukt heb je dus eigenlijk altijd je eigen konijntje. Niet als knuffel, maar wel in je slaap. Dan
kun je er altijd mee knuffelen en spelen als je gaat slapen. Je moet dus eigenlijk slapen om met
je konijntje te kunnen zijn. Ik weet zeker dat het jou gaat lukken. En als je dan weer op kamp
gaat zie je misschien die ene konijnenknuffel wel nog een keer. Dan kun je samen met de
andere bever spelen met het konijntje. En als je dan weer thuis gaat slapen, kun je dat tegen
je eigen konijn in je slaap vertellen. Zo hoeft mama helemaal geen konijnen knuffel voor jou
te kopen, want die heb je dan al. En misschien, als je heel lief bent voor mama met Pasen. Als
je een lekker eitje voor mama maakt bij het ontbijt. Of een mooi eitje schildert voor haar.
Misschien krijg je dan op je verjaardag wel je eigen konijnen knuffel. Of nog leuker, een echt
konijn!

Een f ijne Pasen!
 Patricia



 De volgende ochtend moest de RS al vroeg op. Het vertrek
naar de schaatsbaan in Enschede was namelijk al om 10:30.
Hier hebben de explorers hun sportieve kant laten zien en
gezellig met elkaar geschaatst. Ook is er een scoutingversie
van curling ontstaan op het ijs! Toen de RS weer terug was
bij de blokhut zijn er schnitzels gebakken en patat
opgehaald om in de sfeer van het wintersporten te blijven. 's
Avonds stond er een greppeldropping op de planning. De
explorers werden in twee groepen verdeeld en op het
industrieterrein in Hardenberg gedropt. Vanaf die locatie
moesten ze ongezien de weg terug zien te vinden naar de
blokhut, ondertussen reed de leiding rond om de groepjes te
zoeken. Werd je gevonden? Dan werd je weer terug gedropt
op je startlocatie. Na al het rennen en verstoppen waren de
explorers best moe geworden en na een bordspelletje op de
blokhut naar bed toe gegaan.

Op vrijdag 21 maart zijn de explorers op lentekamp
geweest. Het thema was wintersport en dat vraagt
natuurlijk om een groot feest! Ze begonnen het kamp met
touwtje doorbranden, vervolgens hebben ze smores gemaakt
op het kampvuur. De avond werd afgesloten met een film. 

Explorers

Zondag was een rustige dag, er was geen wekker en de RS
kon lang uitslapen. Nadat iedereen wakker was werd er
heerlijk ontbeten met tosti's en ei. In de middag was het
einde van het kamp alweer in zicht gekomen. 



Het was weer zover: tijd voor het jaarlijkse uitje van de stam,
beter bekend als de Stamtafel! Dit keer trokken we richting het
altijd gezellige Groningen. We trapten het weekend af met een
heerlijk diner, een rijsttafel zó groot dat je zou denken dat we
met drie keer zoveel mensen waren. Iedereen at z’n buikje
meer dan rond.

Na het eten doken we de stad in voor een creatieve bingo. In
groepjes voerden we opdrachten uit om die felbegeerde volle
kaart te scoren. De spanning? Die zat er goed in. Onderweg
ontdekten we ook meteen hét drankje van het weekend: Luft,
een drankje wat we absoluut niet snel zullen vergeten.

Na het fanatieke bingoën was het tijd om de stad onveilig te
maken. Sommigen kozen voor hun bed, maar de rest had nog
één missie: karaoke!
 Er werd gezongen en gedanst tot het voor ons ook echt tijd
was om terug te gaan naar de blokhut, de volgende dag
begon namelijk vroeg.

Nadat we de volgende ochtend alles opgeruimd hadden
gingen we lekker zwemmen! De beste manier om even wakker
te worden samen. Na een relaxte ochtend en middag in het
water, zat het erop. We reden terug naar Hardenberg, met een
snelle stop bij de McDonald’s (en voor sommigen nog even via
Groningen).

We kijken samen terug op een gezellig weekend en kunnen nu
al niet wachten op de volgende stamtafel!

Stam

Een paar leuke

kiekjes van de

stamtafel!



In het weekend van 4 tot en met 6 april was
het weer zover: de SOT Rally! SOT staat voor
Stanley on Tour, een auto-puzzelrit-verkleed-
feest-extravaganza voor de “oudere” leden van
de stanley. (zo oud zijn ze ook niet hoor)

Dit jaar stond de SOT in het thema van
videogames. Van de Sims tot aan Just dance,
het was hier allemaal te vinden. De winnaars
van het thema waren dit jaar de Hennies,
verkleed als medewerkers van “Videopaleis
Aarsman”; een videotheek/gameverhuurpaleis
die vast zit in de jaren ‘00".

SOTSOT

Bij de SOT draait het niet alleen om het thema, er zijn
ook punten te verdienen door: de minste kilometers te
rijden, de route het snelste afleggen en onderweg de
opdrachten te maken. Deze prijs is gewonnen door
SuperMario2, proficiat heren!



Stanley
NIEUWS

Achter de schermen gebeurt er ontzettend veel
binnen onze scoutinggroep. Het ouderbestuur en
de groepsbegeleiding overleggen regelmatig
over het reilen en zeilen van de Stanleygroep.
Tijdens deze overleggen komen allerlei
belangrijke onderwerpen aan bod: het
organiseren van kampen, de financiën,
aanvragen voor nieuw materiaal, ledenaantallen,
het regelen van klusdagen en NLdoet, de
bloemenactie, verhuur en onderhoud van de
blokhut, en nog veel meer!

Al deze taken worden opgepakt door een
enthousiaste groep vrijwilligers. Maar extra hulp
is altijd welkom!
Lijkt het je leuk om eens te helpen bij een klus of
om mee te denken in het bestuur? Aarzel dan
niet en stap gerust op één van onze
bestuursleden af voor meer informatie.

Scouting draait op vrijwilligers en samen maken
we het mogelijk!

Nieuwtjes uit het bestuur!

In de vorige editie vermeldden we
de NPK thema’s van alle
speltakken. Hieronder hebben we
ze nog een keer op een rijtje gezet! 
Ondertussen wordt er voor en
achter de schermen al hard
gewerkt aan de voorbereidingen
voor het kamp! 

NPK 2025

Zoals vermeld in de vorige brief, zijn de voorbereidingen voor het groepszomerkamp weer
begonnen! 

Groepszomerkamp houdt in dat we met alle speltakken van de Stanleygroep samen op zomerkamp
gaan, vaak is dit naar een kampeerterrein over de grens. Spannend, maar een ervaring om nooit
meer te vergeten!

In 2022 was de bestemming Brexbachtal, Duitsland. Maar waar gaan we dit jaar heen?
In mei kunnen alle leden en ouders een mail verwachten met de eerste informatie. Nog even
wachten dus!

Groepszomerkamp

Bevers: 
Tijdmachine

Welpen: 
Kerst

Scouts: Vissers van Zoutkamp
Explorers: Staking in Marnewaria

Stam + ONS: 
Marnewijkje



"

Koken op kampvuur
We hebben weer een heerlijk recept voor je – perfect om te maken boven het kampvuur in een

Dutch oven. Snel, simpel en superlekker! Deze editie gaan we je uitleggen hoe je een
overheerlijke appeltaart kan maken. 

Benodigdheden:
Dutch oven
Aluminiumfolie
Mengkom
300 gram bloem
200 gram koude roomboter
200 gram basterdsuiker (lichtbruine)

1/2 citroen (schil geraspt)
2 eetlepels koud water
1 ei (geklutst)
snufje zout
1 kilo appels (geschild en in kleine stukjes)
75 gram rozijnen
Paneermeel

Scheur twee lange stroken folie af en
leg ze kruislings over elkaar heen. Vorm
in de pan als het ware een bakvorm van
de folie. Op deze manier krijg je je taart
straks makkelijk uit de vorm. Vet de
vorm in met wat roomboter.

1.

De rozijnen week je met een beetje lauw
water.

2.

Meng de bloem met suiker en een klein
snufje zout. Snijd de koude roomboter in
stukjes en doe deze bij de bloem, snijdt
nu met twee messen tegen elkaars
richting in de boter door de bloem tot je
een kruimelig geheel hebt. Voeg het
geklutste ei en het water toe en kneed
dit alles tot een soepel deeg. Laat het
deeg in de koelkast rusten.

3.

Meng de appelstukjes met de
basterdsuiker en de rozijnen ( uitgelekt
en droog gedept )

4.

Vorm nu 2/3 van het deeg in de
aluminium vorm. Hoog genoeg om de
appelvulling in kwijt te kunnen. Bestrooi
de bodem met wat paneermeel.

5.

Stort nu de vulling erin en maak van het
overgebleven deeg sliertjes die je in een mooi
patroon op de vulling legt.
Druk het geheel iets aan en bestrijk de
bovenkant met geklutst ei.
Zet de Dutch oven op het vuur, deksel erop en
leg wat kolen op de deksel.
Nu heb je tijd om wat anders te doen! Kijk na
ongeveer een uur hoe je taart eruit ziet. Lekker
bruin? Dan kan je de pan van het vuur halen en
anders gewoon nog even laten staan.
Ga lekker bij het overige vuur zitten en eet
smakelijk.





Wat is je favoriete kamp, en
waarom?

Npk! Omdat het dit jaar een heel
leuk thema wordt: de oertijd! En ik ga
verkleed als een dino!! Het samen eten
vind ik leuk, en alle spelletjes.

Wat vind je het leukste om bij
scouting te doen?

In de bomen klimmen!

Wat zou je doen als je leiding voor
één dag was?

Allemaal leuke spelletjes bedenken!

Onze vereniging zou natuurlijk niks voorstellen zonder haar geweldige leden! 
Elke editie zetten we daarom een van hen in het zonnetje.

Dit keer is dat Jamie, hij zit bij de bevers..

Hoi! Ik ben Jamie. Ik ben 6 jaar oud.



Redactie

Vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar:

redactiestanleyinbeeld@gmail.com

Stanley in Beeld
Jaargang 7, volume 3
April 2025

Arne zat 6x verstopt in de SIB! 
Heb jij hem elke keer gevonden?

Dana Hulsegge
Daphne Odink
Jan Rohaan
Rosa Roelofs

Aisia Roelofs
Lisa Kappert
Teun Gerrits
Dharma Nijman

Wat is jouw favoriete spel?
Verstoppertje, want het bos is heel groot. Daar kan je je erg
goed in verstoppen.

Wat is jouw favoriete kampvoedsel?
Spinazie! Of umm.. hoe heet dat met die sliertjes? Spaghetti!
Met spekjes!

Wat lijkt jouw een leuk kampthema als je dat zelf mocht
kiezen?
Over landen! Mij lijkt Afrika het leukst.

Hutten bouwen of schilderen

Npk of zomerkamp

Brood of frikandellen bakken op het
vuur

Blokhut of tent

Disco of bonte avond 

Dilemma’s


